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Het colloquium is opgevat als een inhoudelijk geheel.
Volledige deelname wordt daarom aanbevolen.
* Volledige deelname aan het colloquium zonder overnachting kost 150 EUR.
Inbegrepen zijn: © alle lezingen en een colloquiummap
o koffiepauzes
o maaltijden: vrijJdagmiddag, vrijdagavond, zaterdagmiddag

* Volledige deelname aan het colloquium met overnachting kost 222 EUR.
Inbegrepen zijn: o alle lezingen en een colloquiummap
o koffiepauzes
O maaltijden: donderdagavond, vrijdag (ochtend, middag, avond), zaterdag (ochtend, middag)
o overnachting donderdag-vrijdag en vrijdag-zaterdag

Desgewenst kan men ook deelnemen per dag (donderdagavond / vrijdag / zaterdag).
* Gedeeltelijke deelname zonder overnachting: © donderdagavond: 12 EUR
o vrijdag: 80 EUR
o zaterdag: 64 EUR

* Gedeeltelijke deelname met overnachting: o donderdag en vrijdag: 145 EUR
o vrijdag en zaterdag: 182 EUR

Voor voltijdse studenten en in bijzondere situaties (bijv. werkzoekend) kan, mits het voorleggen van een getuigschrift,
een reductie toegekend worden van 25%.
Inschrijven gebeurt védr 25 mei via www.kerkvaders.be. Daar staan ook de betalingsmodaliteiten vermeld.
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Dit zevende colloquium van het Leerhuis van de kerkvaders stelt een vraag die klassiek geworden is in de theologie:

waarom is God mens geworden? Het mysterie van de menswording maakt het hart uit van het christelijk geloof. Maar
wat is de reikwijdte ervan? Het antwoord op die vraag zoeken we onder meer bij Irenels van Lyon en bij vroegchristelijke

Syrische auteurs.

In een tweede beweging richten we onze aandacht op de Kerk. Zij is geroepen om in de wereld Gods heil aan te bieden
en te bemiddelen. Dat doet ze via de sacramenten en via het gebed en de diaconie.

Het colloquium wil geloofsverdieping bevorderen in een biddende en broederlijke sfeer. Alle geinteresseerden ziin welkom.
Voorkennis van de kerkvaders is niet vereist. Een bijizonder welkom aan wie verantwoordeljjkheid dragen in de verkondiging.

Er zijn sprekers uit binnen- en buitenland. Bij anderstalige conferenties wordt vertaling voorzien. ler plaatse is ook een boeken-
stand met een ruim aanbod over de kerkvaders.

Programma |

Donderdagavond | | juni

|7.30u  Aankomst in de Oude Abdij (voor wie overnacht)

18.30u  Avondmaal (voor wie overnacht)

19.30u  Lezing. ‘Uw heil blijf ik verbeiden’. Over de existentiéle nood
van de mens (Joris Van Ael, Leerhuis van de kerkvaders)

21.00u  Avondgebed en kans tot ontmoeting

Vrijdag 12 juni
08.30u  Morgengebed
0%ul5 - 12ul5

Inleiding op het thema

(V. Dominique Verbeke, orthodoxe parochie)
Lezing. ‘Mens geworden omwille van ons heil.
Irenelis van Lyon over de nieuwe Adam

(V. John Behr, St Vladimir's New York)
Leesgroepen

Middaggebed

12.30u  Middagmaal en pauze

[4.15u — 17u00

Lezing. ‘Voor het leven van de wereld.
De Kerk als mysterie van heilsbemiddeling
(Pieter Van Petegem, Leerhuis van de kerkvaders)

Leesgroepen

18.00u
19.30u
20.00u

Avondmaal

Avondgebed in de orthodoxe parochie

Lezing. Gaven voor de mensen: het doopsel en de eucharistie
(V. John Behr, St Vladimir's New York)

Aansluitend ontmoeting en terugkeer naar de Oude Abdij

Zaterdag 13 juni

08.30u  Morgengebed

09.30u — 12ul5
Lezing. ‘Opdat ze Mij kennen’. De Syrische vaders over verlossing
(Br. Sabino Chiala, Monastieke gemeenschap van Bose)
Lezing. Het gebed voor de wereld. Een perspectief vanuit de
Syrische vaders (Br. Sabino Chiala)
Middaggebed

12.30u  Middagmaal en pauze

[4.00u  Lezing. Gekomen om te dienen. Gezonden om te dienen
(P, Philippe Vanderheyden)
Leesgroepen

16.00u  Plechtige vespers aan de vooravond van de zondag

[6.45u  Wel thuis!

Open avondlezing in de orthodoxe parochie van Gent (12 juni, 19.30u.)

Gaven voor de mensen: het doopsel en de eucharistie (V. John Behr, StVladimir’s New York)

Ook wie niet deelneemt aan het colloquium is welkom op deze avond. Er wordt vertaling naar het
Nederlands voorzien. Inschrijven is niet nodig. Ter plaatse wordt een vrije bijdrage gevraagd. De avond
start om 19.30u met het avondgebed in de kerk van de orthodoxe parochie van de H. Apostel Andreas.
Aansluitend heeft om 20.00u de lezing plaats.
Adres: Sophie Van Akenstraat 56, 9000 Gent.

Het Leerhuis van de kerkvaders wil de rijkdom van vroegchristelijke auteurs ont-
sluiten voor mensen van deze tijd. Dat gebeurt in een geest van oecumene
en doorheen lessen, colloquia en reizen.

Stuurgroep: Joris Van Ael, Dieter Van Belle, Pieter Van Petegem, Jean-
Pierre Vanhopplinus.

Adviesgroep: Erik Bonte, Dirk Boone, P Kris De Brabander, Lia
Lagae, |oris Polfliet, Pierre Trouillez, Stijn Van den Bossche, Dries
Van Ootegem, V. Dominique Verbeke.

In september 2020 kan u aansluiten voor een nieuw cursus-
jaar in het Leerhuis. We leren de kerkvaders dan kennen als
grondleggers van de liturgie.

Voor meer informatie: zie www.kerkvaders.be



